
Komt alle “te samen”?? (Nee het gaat vandaag niet over Kerst). 

Voor de meeste mensen die mij kennen ben ik nogal een “flipperkast” in mijn gedachten. Ik 

spreek en denk vaak in gebeurtenissen en bouw er een verhaal of concept omheen. Dat heb 

ik met deze “preek” ook geprobeerd, dus laten we afspreken dat ik zal proberen de rode 

draad vast te houden en jullie met mij mee flipperen 😊. 

Ik was een afgelopen week in de VS en net als in grote delen van Europa is het erg duidelijk 

dat er duidelijke scheidslijnen te zien zijn. Tijdens een autorit van 3 uur had ik het met mijn 

collega erover dat het lijkt of we de afgelopen 25 jaar continue van de “ene crisis” in de 

andere terecht gekomen zijn en dat het moeilijk is om rust te vinden en de moeite te nemen 

om elkaar te leren kennen.  

Hier komt meteen mijn eerste flippermoment, want tijdens het schrijven kon me een preek 

herinneren waar Ap Verwaaijen sprak over “Simoniseren”. Hij verwees naar Simon (een van 

de 12 apostelen) en het feit dat Simon altijd erg met de wet bezig was en het vergelijken van 

wat we doen en wat de schriften daar van zeiden. Het grappige is dat het woord simoniseren 

ook nog een andere betekenis heeft en wel “het aanbrengen van een beschermende laag 

op de lak van een auto”, oftwel het voorkomt schade door invloeden van buitenaf 😊. 

Momenteel lijkt het erop dat we al geruime tijd met “Ap’s” uitleg van Simoniseren bezig 

(geweest) zijn, we concentreren ons als mens meer en  meer op de verschillen dan de 

overeenkomsten. Dit is terug te vinden in onze politieke overtuigingen, in onze 

geloofsovertuiging (of ongeloof 😊) en onze relaties en zelfs in hoe we ons zelf willen 

beschrijven of laten beschrijven. We lijken te vergeten dat we allemaal naar God’s beeld 

gemaakt zijn, er zijn een hoop overeenkomsten tussen ons allemaal.  

We verlangen om God te ontmoeten in ons leven zodat we beter kunnen begrijpen wat onze 

be(doel)ing is in zijn creatie. Samen met zijn Zoon Jezus heeft God aan ons willen laten zien 

wie Hij werkelijk is en in zijn Zoon Jezus ons verlangen tot die ontmoeting beantwoord. Toch 

vinden we het vaak “makkelijker” te Simoniseren, we focussen op wat de wetten/schriften er 

van zeggen en hierdoor ook snel te vervallen in vergelijken en dat leidt weer tot “verschillen 

vinden”, oftwel niet de overeenkomsten. 



                                   

 

In de VS hebben we ook Danielle Bovenberg ontmoet en na pizza gegeten te hebben heeft 

ze ons op de campus van de universiteit van Yale rondgeleid. Ik kan nu in mijn CV zetten dat 

ik op Yale geweest ben 😊. Er is daar een prachtig museum met verschillende 

dinosaurussen en fossielen ed, Tom mijn collega vroeg wat ik hier nou allemaal van vond (hij 

weet dat ik geloof). Ik begreep natuurlijk waar hij “naartoe wilde” en ik antwoordde “ze zijn 

een beetje groot om te ontkennen” 😊. Een paar minuten later waren we in een bibliotheek 

waar een expositie van oude islamtische manuscripten plaatsvond, in oude Koran’s waren 

tekeningen van Moses en Abraham te zien en hoe ze samen met profeten op een berg met 

God spraken. Ook hier vroeg hij wat ik er van vond, Tom was duidelijk op zoek naar mijn 

mening over verschillende overtuigingen en niet de overeenkomsten.  

Let op flipperwarning 😊!! Voordat ik mijn antwoord aan Tom (mijn collega) beschrijf, kwam 

er tijdens de voorbereiding van de “Jefta talk” weer een herinnering naar boven. Dit keer van 
mijn lerares wiskunde (Mvr Schouten) op de Mavo. Ik had t/m de 3e klas altijd hele goede 
cijfers voor Wiskunde gehaald en in de 4e klas was het snel bergafwaarts gegaan. Zo slecht 
zelfs dat ze tijdens de ouderavond vroeg of er problemen “thuis” waren (toen kon je dit soort 

vragen nog stellen schijnbaar 😊). In de loop van het gesprek kwam naar boven dat ik zo 

was gaan focussen op de wiskundige formules die we geleerd hadden en hoe deze tot stand 



gekomen waren, dat het ten koste ging van het toepassen van de formules. Dit had geleid 
tot te weinig tijd hebben om uiteindelijk antwoorden te geven op de vragen die er tijdens 
testen gesteld werden. 
 
Vaak besteden we veel tijd aan de “formules” (lees wetten) van God’s woord en houden we 
weinig tijd over om te leven in God’s beeld of te ontdekken wat dit is. Ik wil niet zeggen dat 
het niet nuttig is om je te verdiepen in het “hoe en waarom”, maar net als bij mijn wiskunde 
kan het er wel toe leiden dat we afgeleid worden van de uiteindelijke zingeving. 
 
OK, dit was einde flipper alert!! Om terug te komen op Tom’s vragen wat “ik er van vond”, 

was mijn uiteindelijke antwoord dat ik dacht dat het meer waardevol is als ik mij richt op de 

overtuiging dat God liefde is en wij allemaal naar Zijn beeld geschapen zijn met de bedoeling 

om, zoals Jezus zegt”, te houden van anderen zoals wij willen dat er van ons gehouden 

wordt. Ook stelde ik dat wetenschap en geloof makkelijk met elkaar kunnen leven en zelfs 

waarde aan elkaar kunnen toevoegen, voor verdere uitleg verwijs ik naar de afgestudeerde 

bioloog Petra Kemna-Willems onder ons (knipoog). 

Zoals jullie merken probeer ik zingeving aan mijn geloof te geven door het deel te laten zijn 

van het leven dat ik nu leidt. Samen met andere mensen die net als ik in God’s beeld 

geschapen zijn (ook degene die dat niet of anders geloven). Ik wil afsluiten met mijn laatste 

flippermoment 😊en dat is een andere tekst die ik nooit vergeet, maar wel moeilijk vindt om 

uit te voeren. Het is de openingszin uit het boek “40 dagen doelgericht leven van Rick 

Warren. “ 

“It’s not about me”, mijn gebed is dat God ons beschermt voor de schadelijke invloeden van 

buitenaf (weet je nog? De andere vorm van Simoniseren die ik gevonden had), maar dat we 

ons niet afzonderen en blijven zoeken naar de overeenkomsten die God in ons geschapen 

heeft. 


